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“Everything İS z something happened 
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GÖKBERK DAMLAR 
SİNAN ÇALIK 

CEM DOĞAN 
BURÇİN YAPICI 
BURAK ÖZPOLAT 
SAMET DURSUN 


EMRA AŞKAROĞLU 


omuaktivite&gmail.com 
Facebook: GGeceSeansıDergi Instagram: &Geceseansidergi 


Köşe Yazarları ve Konuk Yazarların kaleme aldığı 


yazılarının sorumlulukları kendilerine aittir. Gece Seansı Dergisi, kültür ile iç içe bir dünya yaratmak 


dürtüsünden yola çıkmıştır. 


Dergimizde sizler de köşe yazarı olmak, film eleştirilerinizi, incelemelerinizi veya sadece yazılarınızı yayınlamak isterseniz 

- omuaktiviteögmail.com - 

adresine mail atmanız yeterlidir. En kısa sürede dönüş yapacağız. 


NERELERDEYİ 
Şimdilik sadece Facebok Sayfamız üzerinden yayın yapmaktayız. 


FİLM AVCILARI 


Derginin Yayın Hakları ve Tüm Yasal Hakları “Film Avcıları” Grubuna Aittir 

Film Avcıları, Türkiye de Dvo | Blu-ray | 4K vb Orjinal Görsel Materyal Koleksyonerlerinin Bir Araya Geldiği Facebook Grubudur. 


SAYIDA 


05-PHANTOM THREAD 
Samet Dursun, En İyi Kostüm Tasarımı Dalında 


Oscar Ödüllü Phantom Thread'ı yorumluyor. 


07-HOSTILES 
Christian Bale çarpışmaya hazır mısınız? 


13-PASİFİK SAVAŞI: İSYAN 


Guillermo De 


likte Kızıldereliler ile 


o'nun açtığı yolda ilerley yeni kadrosuyla göz dolduran ekip geri 


17-UNIVERSAL MONSTERS 


Universal'ın Monsters karakterlerine ve 


tarihçelerine hiç yakından baktınız mi 


27-TOMB RAIDER 


lara Goft'un hik 1l baştan başlıyor. 
Bu sefer karşımızda Alicie Vikander yer alı 


51-SİNEMA VE KADIN 


ası onların ba: e zarafeti ile 


tkilemeye devam ediyor. 


55-KIZIL SERÇE 


Jennifer Lawrence'ın başrolünde yer aldığı filme dalr yakın bir incele 


57-READY PLAYER ONE 


Spielberg'den bol göndermeli yeni bir şaheser ü azırlanın. 


ve daha fazlası, 


THREAD 


KISACA 


1950'li yılların muhteşem Londra atmosferinde aşkı aramayan, idealist bir tutumu varmış gibi görünen terzinin; Reynolds Woodcock'un (Daniel Day-Lewis) öyküsü... 


TEKNİK 


Filmin teknik detaylarını ve müziklerin iniş çıkışlarını eleştirmekten veya değerlendirmekten çok, olduğu gibi sunmayı yeğelerim. Çünkü görüntü yönetmenliğini de Paul Thomas Anderson'un üstlendiği bu film, muazzam kalitede gotik bir atmosfere sahip. Anderson'un bu "şık" gösterisini ne kadar anlatsak da az. Day-Le-Wwis'in de yardımını alarak beraber sürdürdükleri senaryo süreci ile birlikte, ruhunu da koyarak iş yapmanın tam karşılığı. Bu tip "tuhaf" film örneği daha çok eskiler- den kalma bir özellik ve günümüzde daha çok korku filmlerinin ana başlıkları olmuş durumdayken, bir yerden tutup size uzak duran kameraların tuhaf dansını izlemek en az bir gerilim filmi kadar gerdirip, nefes tutturarak patlatarak kendini tekrar hali alıyor. Bu film eğer 100 dakika olsaydı 
tadından yenmezdi ama, ne yazık ki 130 
dakika ile can sıkmaya başlıyor. Her detayı ilmek ilmek tıpkı bir terzi gibi dikmiş ve 


Ne yaparsan yap, (ws ile yap. 


açıların bile giderek daha düştüğü, müziklerinde aynı orantıda yavaşlayarak devam ettiği başka bir tarz elde edilmiş. 


“ 


“Film, asıl ilham kaynağı olan 


motifler taşıyor” 


“ > 


İNCELEME 


Filmin asıl ilham kaynağı olan Hitch- 
<ock'un Rebecca (1940) filminin motiflerini taşıyan ve bizzat aktarımla birlikte bize başka bir defter açıtran Anderson'ı, daha önce Boggie Nights, Magnolia, Inherent Vice ve en sevdiğim olan There Will Be Blood filminin kamera arkasında muhteşem şovunu bu şekilde yönetirken "görememiştik”. Daniel Day-Lewis'in de yine Hawkeye, Gangs of New York ve There Will Be Blood filmlerinde ki muhteşem performansını (hiç değilse en az birini) izlemeyen yoktur. Onun metod oyuncusu olduğunu ve kimi zaman bunu abartarak yaptığını da araya iliştirmek lazım. 


Kendisini sadece Hanna filminin küçük bir yerinde gördüğüm ve daha önce hiçbir tam performansını izlemediğim Vicky Krleps'in rölünün hakkını vermesinden ziyade, normalde de böyle bir tipi olduğunu düşünü yorum. Burada Anderson'un oyuncu aramaktansa role direkt uyabilecektipi buldu ğunu ve bunda da başarılı olduğunu görmek, işinde ne kadar usta ve seçici davrandığını ortaya koyuoyor. Zaten Day-Lewis gibi usta bir oyuncunun karşısına hem genç hem de onu karşılayacak bir oyuncu bulmak ne kadar zor bir şeydir tahmin etmek zor değil, Krieps'in kariyeri- nin bundan sonrası için çok İlerlemeyeceğini hatta en iyi filminin bu olacağını tahmin etme de zor değil! (Ne çok tahmin yürüttük...) 


Örneğinin tuhaf ile ilintili bir senaryo ve yönetmenlik durumu olduğunu, zaten hali hazırda istenenin bu olduğunu düşünmek istiyorum! Aksi halde tam bir buz kütlesine dönüşecek olan film, narsist bir terzinin kayıp iç dünyasında kendini işine vermiş gibi duran ama, aslında korkak bir çocuktan farksız olan yaşamını konu alıyor. O aslında kadınların çok sevdiği ama onun hiçbir kadını sevmediği, idealist tutumunu sergilerken aniden karşısına çıkan garson kız Alma ile işler hafiften değişiyor. 


ME) inceleme 


Alma'dan önce tutumunun “karşındakini soğut ve gönder” politikası olduğunu gördüğümüz Woodcock, Alma'ya karşı aynı tutumu sergilese de - ki burada biraz Femme Fatale durumu görüyorum - Alma'nın hiç pes etmeye niyeti yok. Korkak adamın yaşama mücadelesi, Alma'nın zafer arayışına dönüşürken, abla kardeş kurdukları işi götürmeye çalışan terzinin dünyasını yakından da görme fırsatı buluyoruz. Filmin en başında Woodcock'un Alma ile evine giderek içeride masanın üzerinde duran annesinin fotoğrafını ona göstermesi ve lanetli gelinlik olayından bahsetmesi, içten içe kapıldığı “evde kaldım ümitsizliğini” müstehzi tavrıyla dışa vuruşunu gördükten sonra bize verilen mesajın bu kız ile eninde sonunda evlenmek olduğu açıkça belli oluyor. Filmin ortalarına geldiğimizde (ki bence filmin bitmesi gereken sürelerburası) artık Alma'nında diğer kızlardan hiçbir farkı kalmadığı ve gitmesi gerektiği mesajını veren, Woodcock, hiç beklemediği bir hamle ile alaşağı oluyor: zehirleniyor. 


Devamında ani bir evlilik kararı sonrası bunalım ve son sahnede kendine getirmek adına tekrar yapılan zehir müdahelesi ile, zaten bu durumu onun anladığını anlamâmız, basit duran bir filmin çok basit olağan bir sonundan başka bir şey değil. 
Ortalarında Alma karakterinin yükselip hırs yapmasını biraz heyecena verici bulsamda bunu aşk yüzünden yaptığını çözümlemem beni baya sarstı ve kendime getirerek tekrar filmin ana hatlarını da basite indirgedi, Ne kadar çözmeye çalışsamda bu filmin senaryo bazında övülecek herhangi bir tarafını bulamıyorum. Peki filmi iyi yapan iyi bir senaryo mudur yoksa yönetmen ve oyunculukmudur? Yönetmen çektiğini, oyuncular da oynadığını iyi kotarmış ve kendini izletmeyi başarıyor olsa da bu filme üçüncü kez bakmayacağıma eminim. 


EKSİKLİKLER 
Neredeyse kusursuza yakın: Teknik, planlar; giriş, gelişme ve sonuç içeren olağanca basit bir film ve en büyük eksiği de filmin 


hiç bir atakta bulunmayıp işi garantiye alma telaşı. Güçlü takıma bir gol attıktan 
sonra kendi kalesini savunmaya geçen 11 
gibi film çekilir mi? Bu filmi yeterince beğenebilir miyiz? İki ana karakter ve yan üçüncü bir karakter haricinde hiç kimseyi net olarak görememek acayip bir seyir haliydi doğrusu. 


Başında da bahsettiğim o muhteşem, tuhaflıktaki atmosferi duygusal bir reaksiyon göstermeden, tek düze izlemek çok can sıkıcı bir hal alıyor. Duygu durumuna göre verilmeyen kamera planlarının bozuk olmadığını biliyorum çünkü bu filmde herhangi bir duygunun olduğunu düşünmüyorum. Son sahneye kadar tek düze davranan filmin kapanışını Heneke filmi gibi yapmasıda beni olağanca şekilde üzmüş durumda. Anderson deyince daha farklı bir son beklerdim. Senaryodan iki puan, hiçbir yere gitmeyen akıştan yarım, Day-Lewis hariç hiçbir oyuncudan haz alamamamdan dolayı da yine bir yarım puan kırarak, notum 10/7 


DİPNOT 


Ne doyurdu ne de yedirdi... 


Belki de ben fazla yerden yere vuruyorum. Tam da benim tarzım değil demek isterdim ama film, burada ne söylediysem ondan ibaret ve kesinlikle fazlası yok denecek kadar az. Hatta bu filmin bir fazlası var o da Daniel Day-Lewis. Keşke daha iyi bir filmle kariyerine son verseydi. Kesinlikle kostüm tasarımında aldığı oscar sonuna kadar hak etse de fazladan üç adaylığının bulunması Akademi ödüllerinde yer işgalinden başka bir şey değildi! 
Son olarak Anderson'un hep aynı kadını filmlerinde oynattığı gerçeğine şu ipuçları ile bakabilirsiniz: Heather Graham, Julianne Moore, Amy Adams, Katherine Waterston ve Vicky Krieps. 


GİZEM BORA s) *A, MİRAY 
ER 


KARACA AKKAŞ, mm 


j 
. 


N 


HÜRKUŞ 


GÖKLERDEKİ KAHRAMAN 


AR ö OOO hurkustim 
ASTM TAL 


EĞRİKAPI 


GÖSTERİM TARİHİ 
30 MART 2018 


A İN 


11 1892. Yer, New Mexico, Amerika. Bu tarihi bilenleri 
niz elbet vardır. Bilmeyenler içinse, en kanlı tarih desek yeridir. ABD-Kızıldereli Savaşlarının yaşandığı bu dönem, Amerikan Tarihi'nin en kanlı dönemi olmuştur. 


Yüzbaşı Joseph J. Blocker bir Amerikan süvarisidir. Pek çok sa-Vaşta yer aldıktan sonra Zorlu bir göreve atanır. Bu yeni görevi icabı, Kuzey Amerika'nın en ünlü Kızıldereli Kabilesi olan Cheyenne'niyi topraklarından sürmesi istenmektedir. Kabilenin şefi Sarı Şahin ve ailesi ise topraklarından ayrılmayı asla istemez. Olayın ortasında ise hiçummadık anda Yüzbaşı ve Şefi aynı cepheye sokacak ortak bir düşman belirir. Ya yan yana savaşacaklardır, ya da her ikisi de toprakları kaybedecektir. 


- YÖNETMEN - 


Aslında senarist ve yönetmen Scott Cooper'in 2017 yapımı olan film, ülkemizde biraz gecikmeli vaziyette 30 Mart'ta gösterime girecek. Bu, aynı zamanda Cooper'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu dördüncü filmi (Önceki yapımları: Crazy Heart, Out ofthe Fumace, Bladı Mass). 


Kendisi hem yazan, hem de yöneten bir kimliğe sahip olduğundan, hayata geçirdiği filmler tam da istediği gibi bizlere yansıtılıyor diyebiliriz. Bu, sinemada keyif verici unsurlardan biridir. Önceki işlerine de göz attığımızda, özellikle de Black Mass ile kendinden baya söz ettirdiğini görebiliyoruz. 


- OYUNCULAR - 


Cooper, 2009'da ki ilk filmi “Cazy Heart”de Jeff Bridges'i oynatmış, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu başarının ardından ikinci filmi 2013 yapımı”Out of the Fumace"de ise Christian Bale, Woody Harrelson ve Casey Afflek'le çalışarak çıtasını iyice yükseltmiş oldu. Sonrasında ise 2015 yapımı “Black Mass'da Johnny. 
Depp ile bu gidişatı devam ettirdi. 


MART 20) 


Hostiles'te ise çizgisini koruyor ve Christian Bale ile tekrardan çalışma firsatını yakalıyor. Diğer rollerde ise Rosamund Pike ve Scott Shepard gibi isimler yer alıyor. 


- NEDİR BU KIZILDERELİLER'İN ÇEKTİĞİ? - 


Scott Cooper ve Donald Stewart ortaklığı ile ortaya konulan. 
senaryo, bizleri hem duygusal, hem de fiziksel açıdan etkileyecek bir duruşa sahip. Her Kızıldereli temasına sahip yapımda olduğu gibi bunun içerisinde de baya yüklü mesajlar yer almakta. Konu hani şu Amerikalıların katlettiği Kızıldereli'ler olur da, mesaj verilmez mi? 


Konudan dolayı mıdır, yoksa Cooper'ın şanssızlığı mıdır bilinmez, ilk etapta filme dağıtıcı firma maalesef bulunamamış. Daha sonrasında ise Black Mass'ın getirisi olarak Yapımcı Ken Kao, filme finansör olmaya karar vererek destekte bulunmuş. Bundan sonrasında ise çekimlerin devamı çorap söküğü gibi gelmeye başlamış. Film tamamlanarak festivallerde dikkat çekmeye başlayınca da "Byron Allen-helmed Entertainment Studios”filmin haklarını satın alarak dagıtımını üstlendi. Belki de bu bahtsız başlangıç nedeniyle film ülkemiz de dahil, pek çok alanda seyirci ile geç buluşmaya başladı. 


- YÖNETMEN VE OYUNCULARIN AĞZINDAN - 


Cooper:“Seyirciyi etkilemek için oldukça sert ve vurucufilmler yapmak zorundasınız. Benimde bu filmdeki hedefim buydu. Bu yüzden de şu ana kadarki en iyi filmim diyebilirim. Filmlerimi ödül alsın diye hazırlamıyorum. Ödül olayı biraz karışık, bu yüzden aldırış etmiyorum. 


Studi: (Sarı Şahin): Çekimlerimiz oldukça başarılıydı. Bunu Eylül ayı gibi hayata geçirdik. Bolca şimşek çakıyor ve yağmur yağıyordu. 
Islak vaziyetlerde at sürmeye çalışıyorduk. Neredeyse tüm aktörler sınlsıklamdı. 


İ 
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YAKINDA 


MAGDALALI 


MAGDALALI MERYEM 
KİMDİR? 


MERYEM 


KİMİNE GÖRE BİR MÜRİD, KİMİNE GÖRE BİR SEMBOL. 
OYSA O, SIRADAN BİR BALIKÇIDAN İBARET. 


DEMEME 


eçen yılın başarılı Oscar adaylarından biri olan Lion'u çoğumuz izlemiş, beğenmiştir. 


Filmin ardındaki isim olan yönetmen Garth Davis, bu başarısının ardından tam bir yıl geçmişken bu sefer karşımıza bir İncil uyarlaması ile gelmeye hazırlanıyor. Küçük yaşlardan beri İncel uyarlaması filmlere olan merakı ve dine olan yakınlığı onu bu filmi yapmaya itmiş. 


Hristiyan alemine göre kutsal olan Magdalalı Meryem, Hiz. İsa'nın çarmıha gerilmesi anında ve sonrasında mezardan tekrar dirilmesine kadar daima onun yanında olmuş kişidir. Avustralya asıllı yönetmen Davis de, Magdalalı Meryem'in hiç bilinmeyen bu farklı öyküsünü bizlere sunmak için kollarısıvamış görünüyor. 


Meryem'in öyküsü din kavramları içerisinde en ilginç ve en tuhaf yaşanmışlıklara gebedir. Hz. 
İsaldan önce amaçsız bir balıkçı iken, onunla tanışarak hayatı bambaşka bir çizgide ilerlemeye başlar. 
Attık onun için yeni bir amaç meydana gelmiştir. 


Yönetmen Davis, film için kolları sıvayan senafistlerin İncel dahil tüm eski yazıtları tekrar tekrar inceleyerek bu öykünün doğru ve eksiksiz yansıtılması için çok çalıştığını söylüyor. 
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Böyle iddialı bir yapımda başrolün de haliyle iddaalı olması gerekir. Davis, başrol için“0 benim yıldıam sayılır'dediği Rooney Mara'ya teklif götürerek onu filme dahil etmiş.”O, inanılmaz biri. Cıvıl avıl yaşam enerjisi dolu. Meryem rolü için en doğru terdhti”'diye bahsetmeyi de ihmal etmiyor. Filmin bir diğer büyük topu ise Joaguin Phoenix. Kendisini. 
filmde Hz. İsa rolünde izleyeceğiz. Açıkçası bu noktada Garth Davis'in başına bir Mel Gibson vakası gelir mi emin değiliz. (Mel Gibson, “Tutku: Hz. 
sahın Çilesi filminden sonra ağır eleştirilere tabii tutularak Hristiyan alemi tarafından yerden yere vurulmuştu.) Davis de bunun farkında olacak ki “Heştirileceğimizi biliyoruz. Fakat insanların günün sonunda filmden mesajlara alarak, kendileri ile bir şeyleri ilişkilendirerek salondan ayrılacaklarını düşünüyorum' diyor. Phoenix seçimi içinse”Gerçekten İsa'yı başkasının canlandırmasını düşünemezdim. Ben onu olduğu gibi yansıtmak istedim. Hem Tanrı'nın oğlu, hem deinsanoğlu olarak gösterdim. Hayatında daima nitelik sahibi biri olarak düşünerek ekrana yansıttım” cümlelerini kullanıyor. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten de doğru seçim olabilir. Yayımlanan fragman itibariyle rolünün hakkını vermiş görünüyor. 


Film çoğu ülkede gösterime girmiş vaziyette. 
Fakat ülkemizde henüz bir gösterim tarihi duyurulmuş değil. Gösterime girceği bile muallakta... 


Selçuk Aydemir, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ortaklığına dayalı yeni güldürü bombası “Ailecek Şaşkınız” geçtiğimiz. 
günlerde gösterime girdi. Yaklaşık yedi yıl önce, bir heves ile çıktıkları yolculukta düşük bütçeli ilk yapımları Çalgı Çengi ile sinema perdesinde pek de iyi sonuç alamayan bu üçlü, ardından Düğün Dernek filmi ile resmen gişeleri alt üst etmeyi başarmıştı. Tabii bunda Çalgı Çengi'nin sinema perdesi yerine internet üzerinde baya ses getirmiş olması etken gösterilebilir. Ama asıl önemli olan nokta, hiç kuşkusuz Selçuk Aydemir'in sağlam kalemidir. 


SON DÖNEMDE KALİTEİ KOMEDİ FİLMLERİ BİR BİR EKRANDA BOY GÖSTERİRKEN BUNLAR ARASINDA ALIŞIK OLDUĞUMUZ TADDA BİR YAPIMLA TEKRAR BULUŞTUK 


Ailecek Şaşkınız, pek de adına uyan bir yapım sayılmaz. Senaryoya şöyle bir göz attığımızda bu başlığı destekleyecek unsur göremiyoruz. Ferhat (Ahmet Kural) küçük yaşlardan itibaren kendi egosunun pençesine kapılmış biridir. Babasının kendisine bıraktığı şirketin başına geçerek CEO olarak çalışmaya başlar. Yanında ise çocukluğundan beri hiç ayrılmadığı, Şuan ise şirketin Finans Müdürü görevini üstlenen arkadaşı Gökhan (Murat Cemcir) vardır. İkilinin tek hedefi rakip firmayla girecekleri sunumdan başarıyla çıkmak iken, hiç beklenmedik anda kendilerini bir hırsızlık vakasının içerisinde bulur. Bu 


Filmin Kamera 
Arkası 
Görüntülerini 
YouTube 
Üzerinden 
İzlemeyi 
Unutmayın 


vaka sonucunda olayla ilgilenen Komiser Elif'e (Saadet Işıl Aksoy) karşı yıldırım aşkına tutulan Ferhat, onu elde edebilmek için tüm yolları denemeye başlar. 


Selçuk Aydemir filmlerinde alışık olduğumuz bir durum komedisi mevcut. Olaylar olurken, ya ufak göndermeler ya da ince esprilerle sizi güldürmeye çalışır. 
Komediyi direk zihinlere nüfus ettirmez, alttan alttan sağlam güldürüler enjekte eder. Siz de bunları anladıkça gerçek kahkahayı koy verirsiniz. Çalgı Çengi ve Düğün Dernek içerisinde bu mevcuttu. Fakat devam filmleri için maalesef aynı güldürü kalitesi mevcuttu diyemeyiz. Çıta, ilk filmlere göre bir tık daha düşüktü. Fragmanı izlediğimizde bu filmin de aynı alt derecelerde seyir edeceğini düşünüyordum. Fakat büyük yanılmışım. Fragman- da bize hiçbir şey göstermemişler. İyi ki de göstermemişler! 


Ahmet Kural ve Murat Cemcir ortaklığındaki filmler veya dizilerde genellikle Kural ön planda, Cemcir ise geri planda 


kalırdı. Ne kadar eşit senaryoya sahip olsalar da bu gidişat hiç değişmezdi. Burada ise durum çok farklı noktaya geçmiş vaziyette. İkisinin de önüne geçen bir isim var ki, filmi resmen alıp sırtlamış. Bu isim tabii ki Cengiz Bozkurt. Kendisini daha önceki filmlerinde de biliyor, seviyor, komedi yanına katıla katıla gülüyorduk. Fakat burada gerçekten kendinin sınırlarını zorlamış vaziyette. Ekran önünde göründüğü her sahnede baya baya gülüyor, eğleniyorsunuz. Hani dedim ya “Fragmana bakınca filmden pek bir şey beklemiyordum” diye, bu tabumu Cengiz Bozkurt yıktı desem yalan olmaz. Ondan sonra dikkat çeken isim ise herkesin beklediğinin aksine Ahmet Kural değil, Murat Cemcir. Geri planların adamı, burada resmen kendini haykırmış görünüyor. 
Ahmet'in o alışık oyunculuğunun yanında, Murat'ın kendini parlattığı performansı takdire layık olmuş. 


Filmin tek kötü yanı final kısmına doğru tempoyu yavaştan düşürmesi, Güzel bir ivme yakalamış, güldürü çıtasını baya yükseltmişken, finale doğru slow tarza dönerek tempoyu yavaşlatması, en büyük hatası olmuş. Keşke daha vurucu ve hareketli bir sonla final yapılsaymış. “Devam filmi gelir mi?" derseniz bence gelir. Hem seyircinin olumlu gişe dönüşü, hem de filmin içerisindeki açık senaryo buna imkan tanıyor. Selçuk Aydemir'den tek ricamız acele etmemesi. Kendisi mecburiyet ve acele duygusunu hissederek bir senaryo kaleme aldığında işler hiç de iyi gitmiyor. Bunu son iki filmde görmüş olduk. Daha özgür ve sık boğaz olmadan, kaleme alacağı senaryoları, son satırına kadar beğeneceğimize eminim. 


Toparlamaya kalkarsak, Düğün Dernek: Sünnet ve Çalgı Çengi: İkimiz. 
(özellikle de bunu) beğenmemiş biri olarak, Ailecek Şaşkınız'a bayıldım. Tekrar izler miyim? Evet, bir aile ortamında açarak tekrardan izleyebilirim. Hatta kesin izleyeceğim diyebilirim. 

KESİNLİKLE 
“ÇALGI ÇENGİ: İKİMİZ” 
FİLMİNDEN KAT VE KAT 


DAHA KEYİFLİ 


AYIN FİLMİ 


ONI AD 


ARAMIZA 
NMAOANDII! 


JAEGER'LARI ÖZLEDİNİZ Mİ? PEKİ YA KALU'LARI? O ZAMAN SİZLERE GÜZEL BİR HABERİMİZ VAR. PASİFİK SAVUNMA 


BİRLİĞİ SAHALARA GERİ DÖNÜYOR. HEM DE ESKİSİNDEN DAHA YENİ, DAHA HEYECANLI VE DAHA AKSIYON DOLU. 


2013 Yılında Guillermo Del Toro yönetmenliğinde tanıştığımız Pasifik Savunma Birliği, devam filmiyle tekrardan ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Fakat bu sefer yönetmen koltuğunda Del Toro yerine, dizi sektöründen tanıdığımız Steven S. DeKnight yer alıyor. Aslında bu onun ilk uzun metraj filmi sayılır desek yalan olmaz. Çünkü kendisinin Daredevil, Angel, Smallville ve Dollhouse dizilerinde bir veya iki bölümlük yönetmenlik deneyimi harici başka deneyimi maalesef bulunmamakta. Kendisi daha çok yapımcı kimliğiyle tanındığından, yönetmenlik hususunda kendisinden neler bekleyebileceğimizi bilemiyoruz. Yapımcılık yaptığı 


projelere bakarsak da Daredevil ilk sezonu, . 


Spartacus: Blood and Sandile Spartacus; Gods of the Arena yer aliyor. Fakat bunları Pasifik Savaşı gibi büyük bir projeyi devralmasına zemin hazırlamaya yetecek projeler olarak göremiyoruz. Bu nedenle 

de ortaya nasıl bir film çıkaracağına inanın güvenemiyoruz. Fragmanlardan ilk izlenimlere bakarsak da ilk filmin tadından biraz uzak, fakat kendi içerisinde başarılı bir duruşa sahip olduğu görülüyor. 


Del Toro'nun bir projeyi ortaya koyduktan sonra artık aynı işle uğraşmaktan sıkıldığını, farklı projelere yöneldiğini sinema severler olarak ezberlemiş durumdayız. Kendisi şu sıralar yeni Oscar kazanan The Shape of 


Water ile ilgilenmeyi seçerek, Pasifik Savaşı serisinde artık yapımcı kimliği ile yer alma yoluna gitti. Legendary şirketi de haliyle kendisinden boşalan koltuğu, vizyon sahibi birine devretmek isteyerek, son dönemde özellikle Netflix ile başarılı işlere imza atan Steven 5. DeKnight'a yöneldi. İlk filmin. 
yapımcısı olan Mary Parent de, DeKnight ile daha önceden beraber çalıştığı için teklifi kendisine ileterek filmin yönetmenlik koltuğuna dahil olmasını sağlamış. 


DeKnight bu süreç ile ilgili verdiği röportajlarda seçim sürecini şu sözleriyle ifade ediyor: “Her zaman takım olayına hayran 


* biriydim. Ve artık film benim kontrolüme 


verilmişti. Düşünsenize dev robotlar, dev yaratıklarla savaşıyor. Bu ne büyük bir muhteşemlik değil mi?" 


Aslında kendisi büyük bir yükün altına girmiş vaziyette. Del Toro gibi bir yönetmenin ortaya çıkardığı muazzam evren, artık sizin, ellerinize teslim ediliyor. Ve karşınızda büyük bir hayran kitlesi var. Üzerinizde ister istemez bir stres dalgası oluşur. Bu stres yetmiyormuş gibi, kendisini daha ilk dakikadan toplantı için Del Toro'nun evine davet edilerek yönetmenlik sürecini masaya yatırmış. DeKnight o. 
anlar için şunları söylüyor: “İçeri girdiğimde etrafta sevdiğim filmlerin ekipmanları sergile-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PPDC Birleşmiş Milletler (BM) tarafı n Muazzam y yi li , ye rdır. Dünyamıza çeşit dan oluşturular KAVU: Muazza: ia iletler(BM) tarafin. 
DC BirleşmişMil 


PASİFİK DİLİ e tene kakay eli. R: a 
Z ar istilasından korumal 
Bunları mutlaka öğren! e ” Nİyordu, Del Toro'ya döndüm, ve herzaman, bueve (Bleak House) gelmeyi hayal, ettiğimi söyledim, Oda burayı birev deği sergi alanı olarak gördüğünü söy- Senaryo ekibi odak noktası olarak Jerry Pente. 
ledi, Sanınmzihnini rahatlatıyormuş. “ <OSt'U Seçtikten sonra geriye onu oynayacak bir isim belirleme) kalmış. Tüm ekip bu noktada birleşerek Deknight'ın ekibe dahil olmasından önce, Del Toro, John Boyega'da karar kılmış. Boyega'nın adını daha filme dairüç adet senaryo kalemealmış FekatThe düne kadar laffuz dahi, etmiyorduk. Fakat si 


sıkça tel 
Shape of Wateri çekmek istediğinden geri adım Star Wars; Güç Uyanıyor sonrası Hollywood. içerisin - 

atmayı tercih etmiş. Bunun üzerinede Deknight İ dearanan siyahi Oyunculardan biri haline. geldiğini 

ekibe dahil olur olmaz üç hafta boyunca senaryoyu | Maalesef inkar edemeyiz, Kendisinin de sık bir 

Masaya yatırarak enine boyuna incelemeye başla- Manga ve anime hayranı olduğunu biliniyor. Eh 

mış. Çıkış noktası olarak da ilkfilmde Charlie böyle birinin, Pasifik Savaşı gibi, mangadan bozma 

Hunnam, tarafından canlandırılan, Raleigh Becket filme sıcak bakması kaçınılmazdı, 

karakterini ele almış. Fakat aksilik, olacak ya, Charlie 

Hunnam'ın o dönem, sözleşme imzaladığı Papi Jake karakterine baktığımızda, babasının aksine 

lon'un çekimleri başladığından bu fikirden vazgeç- Yağmac olarak Yaşayan başı boş bir karakter oldu. 4 
mekzorunda kalmış. Ne Yapacağını bilemeyen ekip, gunu görüyoruz, Geçimini Sağda solda bulduğu p buseferçikış noktası olarak Stacker Pentecost'un Jaeger parçalarını satarak sağlayan Jake kendini bir. & Oğlu fikrini Ortaya atarak bunun üzerinde senaryo, anda bu programın Kçerisinde bulur. Artık, genç 

deliştirmeye başlamış, ortağı Amara ile dördüncü nesil Sarapper adi, bir 


Önceki filmde idris Elba tarafindan canlandırılan Pentecost karakterini hatırlamak gerekirse kendisi 


Jaeger'ları hatırlıyor musunuz? Kendileri Kaju tehlikesine karşı dünyayı ko; 


SHATTERDOME PP0Cnin 
A İt eyer e irleri burada yapılır. e 

, insan kontrolüaltında. 
çalışırlar 


YENİ EKİP İLE TANIŞIN 


Charlie Hunnam'ınardı ından 

ekipte yenilenme yoluna gidilerek son dönemin favori isimlerinden John Boyega ve Scott Eastwood ikilisi filme dahil 
Si Yeni Jeager sürücüleri 

a izleyeceğimiz bu ikilinin pe formansları filmisırtlayan en önemli unsur olacak. 


Yönetmen DeKnight buisimleri oluşturmak için Jaeger'larâ baktığımızda ise herbirinin artık çok uğraştıklarını, hatta Battle With ismini de be- farklı silahlara ship olduğunu görüyoruz. Kimisi yer . 
öendiklerini fakat çok laf salatası yaratacağını dü- çekimi azaltıa bir silaha sahipken, kimisi kılıç vari - “ 4 
şündükleri için reddettiklerini dile getiriyor. kollara sahip oluyor. Burada güncellenmiş yeni tasa- DS nımların seyirdyi daha çok! etkilenmesi planlanmış D.W EE 
Ein başta da dedik ya, bufilm öncekinden biraz gibi. Fakat kendi kişisel fikrimi söylemem gerekirse, 724 
daha farklı duruyor diye, İsimlere şöyle göz attığı bu güncellenme filmin tonunu bozarak daha çok mızda bile bu fark anlaşılıyor. Amâ tekfark bumu Transformers'a çalmaya başlamamış. Malumunuz son yıllarda Transformer serisinden gittikçe sOğUbuhususa dikkat yi 


il, İsimlerin yanı sıra Jaeger'laik tonlamaları da değişmiş vazi- daha kasvetli ve birbirine yakın yurada her Jaeger'in üzerinde 


maya başladık. Bu yüzden filmde ettilerse nealâ. Etmedilerse, gerçekten üzücü bir 


yıkıma hazırlıklı olmak gerekir. 


dersiniz? Tabii Ki de 


çıkması sağlanmış. 
KArTU'LARI SELAMLAYIN n burada rolü için ilkyaptığı şeylerden 


un dÖVÜŞ koordinatörü olan Liang e dair daha derinlemesine eğitim 


Boyega'ni! 
biri, Star War 
Yangıdan film: 
almak olmuş. 


ONLARA HİÇ BU GÖZLE BAKMADIN 
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Korku sinemasının sevilen yüzlerinin gerçek öykülerine, yakından bir bakın 


Amerikan sinema endüstrisinin büyük 
bir kısmını elinde bulunduran Universal 8 
Haziran 1912 senesinde Carl Laemmle ve ortakları tarafından kuruldu. Yüz yılı aşkın mazisinde birçok başarılı filme imza atan Üniversal şirketi bugün sahip olduğu büyük ismi ise gotik korku olarak nitelendirebileceğimiz filmlere borçlu. Bin bir Surat Lon Chaney ile ilk sinyalleri verilen bu gotik filmler furyası 1931'de Bela Lugosi'nin başrolünde parladığı Dracula ile devam etmiş ve bugün bile daha iyisini izleme şansı bulamadığımız efsanevi oyuncu Boris Karloff'un canlandırdığı Frankenstein ile zirveye ulaşmıştır. Altın çağını 1931-1935 seneleri arasında yaşayan canavar filmleri furyası 1950'li yılların sonlarına kadar azalarak devam etmiştir. Universal o dönemde korku filmleri çeken tek Şirket olmamasına rağmen ismi canavarlarla özdeşlemiştir. Bu yazıda günümüz canavar filmlerini de büyük ölçüde şekil - lendiren dönemin popüler Universal Canavarlarına ve unutulmaz oyuncularına biraz daha yakından bakacağız. 


Universal Monsters denilince akla ilk gelen isimler Bela Lugosi ve Boris Karlof olsa da aslında stüdyo bu türün temellerini henüz sessiz film döneminde atmaya başlamıştır. Bin bir Surat olarak da bilinen 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Lon Chaney/'in korkunç makyajıyla başrolünde yer aldığı Phantom of the Opera stüdyonun yaratık temalı korku filmlerinin ilk örneklerinden biridir. Paris Operası'na dadanmış bir hayaletin aşık olduğu kadın oyuncu için işlediği cinayetleri konu alan film ,Lon Chaney'in gerçekten de korkutucu makyajıyla gotik sinemanın en başarılı örneklerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini almıştır. Lon Chaney kariyeri boyunca yer aldığı yüzün üzerinde filmde sirrını sadece kendisinin bildiği makyaj teknikleri kullanmış ve zaman zaman plastik cerrahiden de yardım almıştır. Her filmde farklı bir yüze bürünen aktör Bin bir Surat lakabını almış, önemli bir korku figürü haline gelmiştir. Ancak sanatçı verdiği bir röportajda bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Zira sanatçı devrin en ünlü isimlerinden biri olmasına rağmen sokakta sıradan bir insandır. Çünkü halk maskeler altında görmeye alışık olduğu Lon Chaney'i günlük hayatında tanımamaktadır. Universal Stüdyoları tiyatroda çok büyük başarı sağlayan Bram Stoker'in Dracula kitabını sinemaya uyarlamaya karar verdiklerinde akıllarındaki ilk isim Lon Chaney'dir ancak aktörün henüz kırk yedi yaşında akciğer kanserinden hayatını kaybetmesiyle yeni isim arayışına gitmek zorunda kalınır. 


1931 tarihli Dracula filmi gerek korku 
sinemasi gerek Universal için büyük bir önem teşkil etmektedir. Aslında film her ne kadar Bram Stoker'ın kitabını temel alsa da aslında daha ziyade tiyatro oyunundan esinlenmeler taşımaktadır. Başrolde de yine tiyatro sahnesinde Dracula'yı canlandıran Bela Lugosi rol almıştır. Başarılı bir örnek olmasına rağmen kusursuz bir film değildir ancak yakaladığı muazzam gişeyle Universal filmlerini başka bir boyuta taşımış, canavar temalarının ve bitmek bilmeyen devam filmlerinin önünü açmıştır. Ancak Bela Lugosi'nin kariyerin- de çok büyük önem teşkil eden bu rol onun için aynı zamanda bir lanet haline gelmiştir. Çünkü oyuncu adeta bütünleştiği Dracula rolünden bir türlü çıkamamıştır. Daha sonra pek çok yapımda irili ufaklı rollerde yer almasına rağmen bir daha asla o büyüklükte bir başarı elde edememiştir. 


Stüdyo Dracula ile elde ettiği başarıyı yine bir canavar hikâyesi olan Mary Shelley'nin Frankenstein'| ile sürdürmeye karar verir. Başlangıçta canavar rolü için Bela Lugosi düşünülse de aktör karakterin. 
hiç diyaloğu olmaması ve hayranlarının ağır makyaj ile kendisini tanıyamayacağı gibi endişelerle teklifi reddeder. Böylece 


Boris Karloff ismi gündeme gelir. Karloff aslında bu filmden önce seksene yakın projede yer almış olsada adı neredeyse hiç duyulmamış bir isimdir. Frankenstein yönetmen James Whaley'in Universal ile anlaştıktan sonra çektiği ilk filmdir. Dönemin şartlarına göre oldukça sert bir konuya sahip olan filmi çekmek riskli de olsa, sonuç Dracula'dan bile büyük bir başarı olacaktır. Der Golem adlı bir başka yapıttan esinler taşıyan filmde tıp fakültesini bitiren hırslı bir doktorun çaldığı ceset parçalarıyla yarattığı bir canavarın hikayesini anlatır. Aslında film bir canavar öyküsü gibi gözükse de verdiği mesaj kimsenin Tanrı rolüne soyunmaması gerektiğidir. Elbette pek çok sahne sansür kuruluna takılirama günümüzde filmin tamamını izlemek mümkündür. 


Artık ünlü bir ikonu haline gelen Boris Karloff 1932'de bir kez daha seyirci karşısına çıkar ve Ardat Bey rolü ile kariyerini bir üst seviyeye taşır. Konusunu antik Mısır tarihinden alan The Mummy bu türün bilinen ilk örneğidir. Filmde dikkat çeken pek çok sahne olmasına rağmen en akılda kalanlardan biri Ardat Bey'in yabancı arkeologlara kayıp mezar konusunda yardımcı olduğu sahnedir. Ardat Bey “Bize neden yardımcı oluyorsunuz? sorusuna Çünkü yerel halka kazı izni verilmiyor! 
Şeklinde cevap verir. Sadece bu sahne bile gotik filmlerin tek amacının sadece korkutmak olmadığının en iyi örneklerinden biridir. Bu filmler tarih boyunca sınıf 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çatışmalarını, yoksul halkı ve savaşları konu almış ve gerçek canavarların kimler olduğu sorusuna ışık tutmuştur. 


1933 yılına geldiğimizde Universal'in 
bir diğer ikonik korku filmi The Invisible Man' gösterime girer. Bu film de tıpkı Frankenstein gibi bilim kurgu ve korkunun içiçe geçtiği bir yapımdır. H.G.Mells'in aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Jack Griffin isimli bir bilim adamının görünmezliği bulması ve sonrasında gelişen olaylar anlatılır. Jack Griffin 'i canlandıran isim Claude Rains'tir. Her ne kadar filmde kendi yüzünü çok az görme imkânımız olsa da oyuncu özellikle attığı histerik kahkahalarla unutulmazlar arasına girmiştir. Nami, diğer Görünmez Adam kimsenin onu yakalayamayacağı sanrısına kapılıp akıl almaz suçlar işlemeye, insanlık için büyük bir tehdit olmaya başlar. Burada da verilen mesaj açıktır; kontrolsüz güç beraberinde zorbalık ve yıkım getirir. 


Universal Stüdyoları canavar filmleriyle elde ettiği başarıyı kolay kolay bırakmaya niyetli değildir. Bu yüzden pek çok devam filmi çekilir. Bunlardan biri de 1935 senesinde yine yönetmen James Whale ve Boris Karloff işbirliğinde çekilen” The Bride of Frankenstein' olur. Film Mary Shelley'nin öyküsünün devamını anlattığı bir sahneyle açılır. Ona göre canavar yangından kurtulmuştur ve umutsuzca yalnızlıktan kurtulmanın yollarını aramaktadır. 
Çılgın bir bilim adamının uğraşıları sonucu 


canavara bir eş yaratılır. Neredeyse ilk filmden bile daha başarılı olan Bride of Frankenstein sansür kuruluna takılmaktan kurtulamaz. Gelin ve Mary Shalley rollerini üstlenen Elsa Lanchester korku türünün en unutulmaz kadın figürlerinden, biri haline gelir. Gittiği her yere felaket götüren Frankenstein'in isimsiz canavarı- nın tek isteği olan sevilmektir. Ancak kendisi gibi bir yaratık olan kadın dahi ilk andan itibaren ondan nefret eder, Sinema tarihinin belki de en kalp kırıcı anlarından birine tanıklık ettiğimiz bu sahnede Boris Karloff yine ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ispat eder. Boris Karloff'lu seri- nin son filmi ise 1939 tarihli Son of Frankenstein'dir. Bu filmde yönetmen koltuğunda Rowland V. Lee'yi görürüz. 
Tipik bir devam filmi olarak nitelendirebileceğimiz bu yapımın en önemli özelliği kariyerleri boyunca rakip olarak gösterilen Bela Lugosi ve Boris Karloff'un birlikte kamera karşısına geçmesidir. Daha önce 1934'te çekilen The Black Cat filminde iki ezeli düşmanı oynayan usta aktörleri birarada izlemek türün hayranları için ol - dukça eşsiz bir deneyimdi. 


Takip eden yıllarda Universal birçok canavar filmine imza atsa dahi bunların içinde çok azı sinema tarihi açısından değer kazanabildi. 1941 tarihli The Wolfman da bunlardan biri. Kurt adam temalı filmlerin ilk örneklerinden biri sayılan bu filmde Lon Chaney Jr.'a usta aktör Bela Lugosi eşlik etmektedir. The Wolfman günümüz kurt adam filmlerinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynar. Erkek 


kardeşini kaybeden Larry Talbott Galler'e döner ve uzun yıllar önce ayrıldığı kasabada gezinmeye başlar. Antika dükkanına uğrar ve burada Gwen isimli çok hoş bir bayanla tanışır. Genç kadından kurt başlıklı bir baston satın alır. Gwen kurt adam simgesini anlattığı Larry'etüm kasabanın dilinde olan bir şiiri okur: 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BİR İNSANIN TEMİZSE BİLE KALBİ 
VE DUA DAHİ EDİYORSA GECELERİ 
YİNE DE DÖNÜŞEBİLİR KURT ADAMA AÇINCA KURTBOĞAN ÇİÇEKLERİ PARLAYINCA SONBAHARDA AYIN IŞIKLARI 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Aynı gün kasabaya bir çingene kafilesi gelir ve kamp kurar. Larry Gwen ve onun yakın arkadaşı Jenny ile bu kampı ziyarete gider. Burada saldırıya uğrayan Jenny'i kurtarmak isteyen Larry kurt adam tarafından ısırılır. Hikâyenin buradan sonrası hepimizin artık aşina olduğu şekilde devam eder. Ancak o gün için sinemada yeni bir tarz olan kurt adam efsanesi oldukça ilgi çeker. Bir sene sonra başrolünde yine Lon Chaney Jr.'ın yer aldığı bir devam filmi çekilir. Frankenstein Meet the Wolfman. Bu film Lon Chaney ve 


Universal için başarı olarak kabul edilsede * 


yıllar önce reddettiği Frankenstein rolünde oynayan Bela Lugosi için tam bir fiyaskodur. Tiyatrodan kalma bir alışkanlıkla vücut dilini abartılı bir şekilde kullanan aktör maalesef canavar rolüyle alay konusu haline gelir. 


Phantom of the Opera ile başlayan ve özellikle 1930'lu yıllarda sinemayı kasıp kavuran canavar filmleri 194011 yıllarda hız kesmeye başlar. Nihayet 1954 yılına geldiğimizde tür son klasik canavarını yaratır: Creature from the Black Lagoon. Filmin en önemli özelliği 3 boyut teknolojisi- nin kullanıldığı ilk yapımlardan biri olmasıdır. Canavar rolünü iki farklım ismin canlandırdığı film zamanın çok ötesinde sahneler barındırır ve kendinden sonra gelecek pek çok filme öncülük eder. Su altı çekimlerinde Ricou Browning oynarken kara çekimlerinde Ben Chapman rol 


almıştır. Gişe başarısı yüksek olan bu filminde devamı çekilmiştir ancak artık canavar filmlerinde aradığını bulamayan Universal başka türlere yönelmeye başlamıştır. Üniversal canavarları bugün bile konu bulmakta zorlanan sinema sektörü için can simidi vazifesi görmektedir. Ancak sinema seyircisi- nin gözünde Bela Lugosi'li Boris Kar- 
1off'lu ilk filmlerin başarısına erişebilmeleri şimdilik oldukça zor gözükmekte. 


Sinan DEMİREL'e 
Mart Sayımıza Özel Gerçekleştirdiği Bu 
Eşsiz Çizimlerinden 
Ötürü Teşekkür Ederiz. 
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Dwayne Johnson'ın iri olduğunu mu düşüyorsunuz? 
0 halde sıkı durun. Daha irisi geliyor, RAMPAGE! 


Video oyunu tutkunları, oyunlara gördükleri evren ve muhteşemliği maalesef sinema perdesinde görememiş durumda. 
Şu ana kadar nice oyun, ekrana başarısız biçimde aktarıldığı için seyirciden olumsuz yorumlar kazanmış oldu. Peki Rampage bu gidişata dur diyebilecek mi? 


Oyun piyasasına 1986 yılında giren Rampage'i oynayanlar hatırlayacaktır, oyunun içerisine girerken sizden devasa “Goril George, Kertenkele Lizzie ve Kurt Ralph” arasından birini avatar olarak seçmeniz istenir, ardından seçtiğini bu avatar ile birlikte yüksek şehirlerde askeri birliklere karşı savaşırdınız. Kısacası tam bir yıkım oyununu kontrol eder, şehirlerde bizzat yıkıma yol açardınız. 


Oyunun üzerinden tam da 32 yıl geçmişken, nedense birden “Artık ben de bu kulvardayım” diyerek, kendine has filmiyle beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. Tabii, orta yaş kuşak için özel bir yere sahip olan Rampage, Dwayne Johnson'ı geçmişte etkilemeyi başarmış görünüyor. Konu hakkında konuşan Johnson Şu sözleri sarf ediyor: “Oyun ile benim aramda özel bir bağ mevcuttu. Çünkü onu ne zaman görsem 


beni Hawaii'de geçirdiğim geçmiş günlere götürüyor. 13, 14 yaşlarımda bir havuzun içerisinde takıldığım zamanları anımsıyorum. O yaşlarda çoğunlukla okula gider, ardından langırt ve Rampage oynardım. Yıllar sonra her şeyin rastlantıdan ibaret olması gibi, yapıma ortağım Beau Fiyyn'dan bir telefon aldım. Onunla pek çok filmde çalışmıştım ve bana telefonun diğer ucundan şunu sordu: “Aklımızda bir film fikri var. Hiç Rampage'i duymuş muydun?".. Daha önce vasat bir video oyun uyarlamasında yer aldım, Doom'u yaptım. Bu, başarılı bir oyuna dayanan başarısız bir yapımdı. Ben de kötü uyarlamalar lanetini yaşamış oldum. 
Rampage'de ise her şeyin iyi gideceğinden emin olmam gerekiyordu. Tüm bunları degerlendirince, Rampage'in mizahi yönüyle birlikte film beni cezbetmeyi başardı.” 


Malumunuz konu yıkım ve büyük yaratıklar üzerinden işleniyor. Eh, bu ay içerisinde buna benzer bir diğer film olan “Pasifik Savaşı: İsyan” da gösterime giriyor. 
Rampage'in bu tarz yapımlar arasından sıyrılabilmesi içinse, sağlam bir kadro ve yönetmene ihtiyacı mevcuttu. Yapımcılar bu hususta daha önce çalıştıkları kadroyu korumayı amaçlayarak “San Andreas” fil - 


minde beraber çalıştıkları Brad Peyton'a teklif götürmüşler. San Andreas'da ki başarısının ardından bu filme seçilme sürecini değerlendiren Peyton, “Benim için gerçekten heyecan vericiydi. Çünkü Johnson ve San Andreas ekibiyle birlikte tekrardan çalışma şansım olacaktı. Senaryo konusundada bana oldukça geniş bakış açısı imkanı tanıdılar. Bu da bana, ortaya sinema standartlarının çok üstünde bir film çıkarma imkanı verdi. Rampage bu konuda gerçekten avantajlı sayılır. Çünkü karakterleri eğlence dozuna sahip yaratma, hikayeyi buna göre ayarlama ve yeni şeyler ortaya çıkarma gücüne sahip olduk", diyor. Açıkçası Peyton, Hollywood'da ki bu laneti kırabilecek mi merak ediyoruz. Önceki filmlerin senaryoları da en az bunun kadar sağlamken maalesef başarısız sonuçlarla karşılaşmışlardı. Umarız Peyton bu gidişata bir dur der. 


MUTASYONUN 
GÜCÜ 


Oyunu oynayanlar hatırlayacaktır. 
Bazı insanlar mutasyona uğrayarak goril, kurt veya kertenkele formuna ulaşıyor, ardından bu formlar sonucunda büyük yıkımı getiriyordu. Filmde ise ufak bir değişime gidilerek, ana öyküyü insan mutasyonu yerine direk hayvan üzerinden bizlere aktarmayı seçmişler. Bu da tabii ki filmin odak noktası olan George. 


Dwayne Johnson'ın canlandırdığı pri matolog Davis Okoye'nin ilgilendiğialbino goril George, bir kaza sonucu mutasyon geniyle temas haline giriyor. Bu temas sonucunda da kendisi olağanüstü şekilde yavaş yavaş büyüme başlıyor. 


Oyun ile film arasındaki bu değişikliği seyirciye aktarırken, ufak bir mesaj verme kten de kaçınmamışlar. 


Öyle ki, filmde Goril George'u beyaz kürklü görürken, Johnson'i beyaz. 
tişört içerisinde izliyoruz. Bir nevi “Oyuna sadık kalmasak da, size alttan mesajı aktarmak istiyoruz” manasını gütmüşler. 


Tabii aralarındaki tek bağ, üzerlerindeki renk bağlantısı değil. Film içerisinde Johnson ve George arasında duygusal bir bağ işlenmiş vaziyette. Bu bağ sayesinde aralarındaki bağlantıyı da rahatça hissedebiliyoruz. 


JORSEL EFEKT KISMINDA tl ÇOK 1C 

RATIKLAR ILE INSATILARIN 
1OX TEMASI HIZASIYDI 


AVEK Direktörü 


Böyle bir film yaptığınızda elinizdeki en büyük sorun, görsel efektler oluyor. 
Efektleri işini bir şirkete bırakmazsanız, sonuç baya felaketle sonuçlanabiliyor. 
Bu yüzden ekip, Görsel Efekt Süpervizörü Colin Strause tavsiyesiyle Weta şir: ketiyle anlaşma yapmış. Şirketin portföyündeki en sağlam işleri yeni çevrim “Maymunlar Cehennemi” üçlemesi. 
Hepimiz son üçlemedeki başarılı efeki lerin keyfini fazlasıyla çıkarmıştık. 
Burada da aynı keyfi yaşayacağımız apaçık ortada, 


Bally Midway tarafından 1986 yılında çıkartılan oyun, dönemin kollu ve jetonlu video konsollarında oy" nanan en popüler oyun haline gelmişti. 


Oyun, başlangıçta oyuncuya 3 adet farklı karakter seçme olanağı sunuyor. Daha önce insan olan bu üç karakter (George, Lizzie ve Ralph) arasından biri seçilerek oyuna başlanır. Amaç, oyun içerisinde beliren tüm bina: ları tek tek parçalayarak tamamlamak ve bir sonraki level'a geçmektir. Binaların yanı sıra, şehirleri savunmaya gelen askeri birliklerle de savaşmak gereklidir. Tüm bu yok ediliş aşaması tamamlanınca oyuncu bir sonraki seviyeye geçiş yapar. 


Çıkarıldığı yıl büyük ilgi gören oyun, ilk etapta sırasıyla Atari 2600, Atari 7800, Atari Lynx, Atari 8-bit, Atari ST, Amiga, Nintendo 64, MS-DOS/1BM PC, 7XSpectrum, Amstrad TBM ve NES'e uyarlanmış oldu. Atari Lynx versiyonunda devasa bir fare karakteri Filmin içerisinde tek mutasyona Peyton'un bu açıklaması bizi bir tık de oyuna dahil edilerek seçim şansı dörde çıkarılmıştı. 
uğrayan canlı George değil. Oyundaki © daha merak içine soktu desek yanlış 1997 yılında Tiger Electronics, oyunun yeni sürümünü yan karakterler Ralph ve Lizzie'yide © olmaz. Kendisi oldukça farklı karakter piyasaya çıkarttı. 2017 yılında ise BasifFun, oyunu gün- 


filmin içerisinde göreceğimizi biliyo: tasarımına odaklanmış görünüyor. celleyerek NES versiyonunun yeni uyarlamasını yayınlaruz. Fragmanlarda gördüğümüz kada- (Gerçek ölçekler eşliğinde tasarlanan d. 


rıyla da, bu yaratıkların tasarımları yaratıkların, yürüyüşleri, ağırlıkları ve 


oldukça değişik hazırlanmış vaziyette. (diğer hareket kabiliyetleri gerçek a 3 
Yönetmenimiz Peyton bu konu hakkın- £ hayata uygun şekilde hazırlanmış. Bu 2011 yılında New Line Cinema önderliğinde oyunun 


da şunları dile getiriyor: “7asarımları o da filmde gerçeklik hissini bizlere sinema macerası başladı. 2015 yılında projeye sırasıyla kötü olan baya saçma film gözlemled- — yansıtmanın en temel özelliğini dahil olan Dwayne Johnson, Beau Fiynn ve Brad Peyton, im. Bunlar bana hiç ni 7) oluşturuyor. 17 Nisan 2017'de filmin çekimlerine resmen başlamış gibi gelmiyordu. Ben de filmde tahmin oldu. 
iilemeyecek değişikliklere gitm 

hedefledim. Seyirci filme gittiğinde ne göreceğini inanın bilmiyor. Çünkü bu 

atıkların neler yapabileceğini bilmi yorlar.” 
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“LARA CROFT rorünpe ALICİA'VIKAND 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LARA CROFT: TOMB RAIDER 


TOMB RAIDER: YAŞAMIN KAYNAĞI 


Beyazperde de son görünüşünün üzerinden 15 yl geçmişken, aramıza geri döndü 


Orta yaş video oyunu tutkunlarının 90'ların sonu 2000'lerin başında en favori oyunlarından biriydi Tomb Raider. Özellikle Playstation 1 piyasayı kasıp kavururken, herkesin elinin altında mutlaka bir Tomb Raider oyunu bulunurdu. Stüdyolar- da buna tabii ki kayıtsız kalamayarak parayı biraz da ekrandan kırma yoluna giderek, başrolünde Angelina Jolie'nin yer 
aldığı ilk Tomb Raider uyarlamasını çekt. 0 
dönem ne hikmettir bilinmez, film seyirci tarafından orta halli bulunarak izlemişti. 
Daha sonra bir devam filmi çekilsede, istenen sonuç ne yazık ki alınamadı ve Tomb. 
Raider'in ekran macerası kısa sürmüş oldu. 
Bu sürecin ardından oyun alanında da işler iyiye gitmedi ve satış grafiği her yıl biraz daha düşmeye başladı. 


Yaklaşık beş yıl önce ise firmalar bu gidişata dur demek istercesine, yenilenme sürecine gitme hususunda karar kıldı. 
Böylelikle karakterimizin oyun alanındaki maceraları yeni hikaye örgüsü ve çizimleriyle bizlere yansıtılmaya başlandı. 2016 
sonlarında ise ani bir kararla olayı sinemaya taşımaya karar verdiler. Herkes “Angelina'nın ardından bu role kim yakışabilir ki?” 
sorularını sormaya başlarken, yanıt hiç de gecikmeden geldi. Alicia Vikander! 


Yönetmen koltuğunda Roar Uthaug'un oturduğu bu yeni yapımda, Raider rolünün Alicia Vikander'a verilmesi oldukça Şaşırtic oldu. Açıkçası ben bile bu role yakışabileceğini düşünmüyordum. Ta ki fragmanları görene kadar, Film henüz çıkmadığın- dan izleme şansımız yok fakat fragmanlara bakarak şunu söyleyebilirim, “Vikander bu role gayet güzel yakışmış. Hatta yakışmakla da kalmamış, oyunda izlediğimiz karakterimizi ekrana başarıyla yansıtmış görünüyor.” 


Tabii böyle bir ikon olmuş karakteri ekrana yansıtırken yönetmenler artık ufak tefek baskılar hissetmeye başlıyor. Uthaug, her röportajında bu baskı konusunda Şu ifadeleri kullanıyor: “As/a baskılara kulak asmadım. Doğru sahneler ile doğru oyunculukları ekrana yansıtmak istiyordum. Asıl amacım da buydu zaten. PlayStation 1'den beri bu oyunun büyük hayranıyım. Norveçte arkadaşlarımla birlikte oturup oynardık. 
Zeki, akıllı, becerikli ve serin kanlı bir karakterimiz mevcut. Lara Croft'ta yaratmayı amaçladığımız şey tam da buydu.” 


Yeni öykümüzde Lara'yı Londrada bisiklet kuryesi olarak yaşayan genç bir kız olarak izliyoruz. Babasının 13 yıl önce aniden ortadan kaybolmasının ardından (bir iş gezisine çıktığını ve geri dönmediğini düşü- 


nüyor) normal hayatına devam etmeye çalışmaktadır. Bu süre sonunda keşfettiği yeni bilgiler, yasını bile tutamadığı babasına dair ipuçları barındırmaktadır. Bu ipuçları ise onu büyük bir maceranı parçası haline getirecektir. 


Rolü için konuşan Vikander ise şunları söylemekte: “Bu daha önceki rollerimden çok farklı bir yapıya sahip. Fakat beni takip edenler bilir, ben farklı rollere bürünmeyi severim. Beni tiyatro ve sinema dünyası içerisine genç yaşta iten bir anneye sahiptim. O zamanlar etrafta çok sayıda sanat filmi mevcutken, daima Indiana Jones tarzı filmleri izlemeyi seçerdim. Mumya'ya bayılırdım, sinemada pek çok kez izlemişimdir. 
Mısır antik geçmişine sahip oyunlar oynar, Ramses'e ait kitaplar okurdum. Bu tür şeyleri gerçekten seviyordum. Roar (yönetmen) ve ekibiyle bir araya geldiğimde ilk önce “Angelina zaten bu filmi bir ikon haline getirmişti” diye düşündüm. Fakat sonra bana olayın beş yıl önce gerçekleşen yenilenme sürecinden sonrasına odaklanacağını anlattılar. Yeni sürüm hakkında bazı şeyler okumuş ve duymuştum fakat hiç oynama fırsatım olmamıştı. Ama bunun ekranda yeni bir şey ortaya koymak için büyük bir fırsat yarattığının da farkındaydım. Angelina olmasaydı bu karakter ikonlaşamazdı.” 


ALICIA 


EW AKINED w ımAItYEL mi 


İsveç'in genç ve yetenekli yüzü Alicia Vikander'ın adını artık duymayan yoktur sanırım. Son üç 


yıl da Hollywood'da adını başarılı bir şekilde ayyuka çıkarmış oldu. Üstüne bir de “Oscar'lı 


oyuncu” ibaresini kazanınca artık onu durdurabilene aşk olsun. Tüm bu parlama evresinin 


ardından şimdi de huzurlarımıza uzun zamandır tekrardan çekilmesi gündemde olan ve 


sonunda hayata geçirilen Tomb Raider rolüyle gelmek üzere. 


alum, söz konusu karakter 

Tomb Raider. Biraz kaslı, çokça 

sportmen görünümlü birinin canlandırması gerekiyordu. Alicia'da sırfbu nedenle rolüne hazırlanmak için sıkı bir spor maratonuna girerek 
7 kiloluk bir kas donanımına erişmiş. 
Evet yanlış duymadınız tam 7 kiloluk saf kas yapısı edinmiş. Bunu yaparken de idol olarak Alexander Skarsgard'ın Tarzan rolündeki halini örnek almış. 


X Lara, video oyunlarında ve sonra sında Hollywood filmlerinin ilk femi nist ikonlarından biriydi. Rolü kabul etmenizde bunun etkisi oldu mu Evet, kesinlikle öyle oldu. Zamanında oyunlarını oynamıştım ve sonrasında Angelina'nın oynadığı filmleri izleyerek büyüdüm. Video oyunlarında erkek karakterlerin egemen olduğu gerçeğini biliyoruz. Böyle bir kadın karakterin olması bende merak uyandırıyordu. 


> Orijinal Tomb Raideri canlandır ma konusunda Angelina ile kendin arasında hiç kıyaslama yaptın mı Angelina'nın canlandırması ile asla rekabet edemezdim. O mükemmel biri! Bir simge olduğundan, karakteri ikon haline getirdi. Ancak buradaki 


Bu uyarlama hakkında bize daha fazla ayrıntı verir misin? 

Beş yıl önce ortaya çıkartılan, yeniden çevrim, Tomb Raider'ın nasıl biri haline geldiğinin incelemesi sayılırdı. Lara'yı burada hayatının çok farklı bir evresinde izliyoruz, nerede olduğunu, hayatının hangi evresinde bulunduğunu ve hangi yolu seçeceğini anlamaya çalışıyor. Bizler de nasıl ve neden bir ikon haline geldiğini görüyoruz. 


Obir aksiyon kahramanı haline geliyor fakat aynı zamanda pek çok açıdan sıradan ilişkilere sahip basit bir genç kız. Başlangıçta Doğu Londra'da hayatını yaşayan ve kaderinin anlamını bulmaya çalışan biri. İçinde herzaman hissettiği aynı itici güç var fakat henüz daha deneyimsiz halde. 


Bu uyarlama hakkında bize daha fazla ayrıntı verir misin. 

Fena sayılmazdı. Fiziksel hususlarda şimdiye kadar öğrendiğimden fa-Zlasını edindim ve bedenimin bu sürece karşı nasıl tepki verdiğine şok oldum. 


D Eğitim (spor) süreci berbat mıydı Fena sayılmazdı. Fiziksel hususlarda şimdiye kadar öğrendiğimden fazla- 


Daha önce dansçı olduğun için buna alışık olmalısın. Dansçı olmanın bir faydası oldu mu? 

Bu oldukça farklı bir dünya. Bunları yapmam için sağlam bir nedenim vardı. Fiziksel özellikleri fazla olan bir rol almış oldum. Açıkçası Lara'dan daha atletik değildim. 


> Yapıma kimliğin ie ilk filmini Euphoria) geçen yıl hayata geçirdin. 
Zor bir süreç miydi? 

Benim için bir şeyler ortaya çıkarmak oldukça büyük bir olaydı. Olayın içinde yer aldığıma gerçekten mutlu oldum. 


Normalde bir aktör filmin içerisinde ancak çekimlerden bir hafta önc esinde dahil olur. Fakat ben burada en baştan itibaren olayın içerisinde yer aldım. Bu yolculuk benim için bir eğitim süreci gibi oldu. Yapımcı kimliğine sahip biri olarak, her görev. 
bana ders niteliği sundu. Bu da takdir edilesi bir öğrenme biçimidir. 


> Hollywood'daki eşitlik hareketini nasıl yorumluyorsun? 

Toplum daha iyi olabilmek için bazı değişimler geçiriyor. Bunlar konuşulduğu sürece de bu devam edecek... 


pa nn 
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da 
ya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 

Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olmasından dolayı bende GECE SEANSI mart sayısında bu günü anmak adina bir yazı yazarak sizleri kadınların ve çarpıcı hikayelerini konu alan, kız arkadaşlarımızla veya eşlerimizle veya tek başımıza İzleyebileceğimiz filmleri raflardan indirerek izlemenizi sağlamak istedim. Sizlere buradan tasfiye edeceğim birkaç filmden önce Kadınlar günün tarihçesine bakalım derim. Zaten tarihçesi bile bir sinema filmine konu olacak kadar dramatik. 


8 Mart 1857'de New York'ta yer alan bir 
dokuma fabrikasında çalışan 40 bin işçi, 
16 saatlik işgününün 10 saate indirilmesi 
ve ücretlerde artış yapılması talebiyle « greve başlamıştı. Kadın işçilerin örgütle- 
© diği.bu grev o güne kadar yapılmış en «büyük kadın eylemlerinden biriydi. Kadınların örgütlediği eylemi durdurmak isteyen polis, kadın işçilere saldırmış, fabrika- nin patronlarının da desteğiyle binlerce işçi fabrikaya kilitlenmişti. Bu sırada çıkan .yangında içeride kilitli kalan işçilerden 129'u yn yitirmişti. ABD basını bu olayârneredeyse hiç yer vermemişti. Buna rağmen, işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katılmıştı. 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü böylesine tra- 
Jedik bir olay sonrası kutlanmaya başlanmış. Ya bizim güzel ülkemizde diye soracak olursak! 


Yukarıda yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait sözünün anlamı bizler için çok önemli zira Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aktörlerinden biri de Türk kadını idi. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. Buradan da Türkiye Cumhuriyetinin ilk doğuş yıllarından itibaren Kadınlara gösterdiğimiz önem ortaya çıkıyor. Ama maalesef bunu bu yaşadığımız son dönemler söyleyemiyoruz. 


KADIN VE SİNEMA 


Türkiye'de beyazperdede boy gösteren 
ilk kadın oyuncu Neyyire Neyir dir. 1922 
yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği, Halide Edip Adıvar'ın romanından uyarlanan “Ateşten Gömlek” filminde rol aldı. 
Türkiye'de sinema hayatımıza girmeye başlandığı ilk dönemlerden beri kadın. 
imgesi, erkek gözüyle işlenmiştir. Kadın. 
çoğu zaman bir cinsel obje yada baştan çıkartan bir vamp, kimi zaman yardıma muhtaç, kurtarılmayı bekleyen bir güzelliktir. Filmlerdeki kadınların varlığı, 


Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. 


, erkeklerin dünyası içinde, erkeklerin arzuladığı gibi, erkeklerin izin verdiği kadar perdeye aktarılmıştı. Türkiye sineması bugüne kadar daha çok bir erkekler egemenliğinde olan bir sektör olarak kalmıştır. Türkiye sinemasında kadına ve kadın. 
tipine çizilen rol belli çerçeveden çıkamamıştır. Dünya sinemada ise kadin sorununun gerçek anlamda tartışılmaya başlaması ise 196011 yıllarına denk gelmiştir. 
Dünya sineması 20. Yüzyılın başlarından, Itibaren Feminist eleştirinde de artık sinema kültürüne girdiğine tanıklık ettiğimiz bir döneme adım atmış olduk. 
80'den sonra Türk Sineması da bir değişime uğradı. Türk Kadını topluma kendini daha fazla kabul ettirmesiyle birlikte, kadın Türk sineması içinde artık güçlü ve kalıpları kıran bir birey olmayı başardı. 


- Adı Vasfiye(1985), 


- Ah Belinda(1986) 


WU 


- Asiye Nasıl Kurtulur(1986) 


Yeşilçam'da 1980 sonrasında özellikle Müjde Ar faktörünün gelişmesiyle sinemamızda yeni bir dönemin kapıları açılmıştı. Müjde Ar; çekici, şehvetli, kırılgan, duygusal karakterlerle karşımıza çıkmasıyla Türkiye Sineması'nda kadına bakışın özellikle 80'lerin ortasında gelişen “kadın duyarlılığı etkisinde öncü isimlerden biri olarak da sayılacaktı. Yine aynı dönemde kadının iş hayatına girmesiyle şekillenecek Hülya Koçyiğit'in kadın sorunlarını gerçek anlamda hissettiren işçi yahut gurbetçi karakterlerinde vücut bulmuş halletiyle de anlatılan filmler çekilmiş, kadın yaşamına daha belirgin pencerelerden bakılmıştı. Duygu Asena'nın romanından uyarlanan Kadının Adı Yok (1988) filmi yine Atıf Yılmaz kamerasından kadın s0- — | rununu ele almaya çalışan başarılı çalışmalardandı. Türkiye'de 90'lara doğru yavaşça genişleyen feminist hareketin yansıması özellikle Müjde Ar filmlerinde boy göstermişti. Yeşilçam bir taraftan klasik zengin kız fakir oğlan filmleri çekerken, ötekileşmiş sinemasında ise entelektüel, kadınının iç dünyasını temel alan filmleri de görmeye başladık diye biliriz. 
Türk Sinemasında ciddi değişim rüzgarlarının esmesiyle birlikte kadın sorunlarını ön plana çıkaran ve daha konuşulur hale gelmesini sağlayan filmler çekilmeye başladı. 


tüm kadın yönetmenlerin en başarılisi - 


tarihe geçen bir karakter. Kürtaj ve boşanma gibi toplumsal sorunlarla ilgili çok sayıda filmde senaristliği, yapımcılığı ve * oyunculuğu da üstlenen ve 75'in üzerinde z film yönetmiş bir bayan. Günümüze bakacak olursak toplumun birçok kesiminde yaşanan kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik. 
sinema sektörüne de devam etmekte olduğunu görebiliriz. Kadın aktörlerin yaşadığı zorluklar dışında kadın yönetmenlerin en büyük zorluğu, projelerine finansman bulmak olarak sıralaya biliriz. Sinema dünyasında kadınların iş bulmâSı hem zor hem de inanılmaz cinsiyet ayrımcılığına kaldıkları da bir gerçek. Artık içinde bulunduğumuz dönemde Hollywood, kamera önünde ve arkasında cinsiyet eşitliğine doğru emin adımlarla gidiyor olsa da yetersiz kaldığı da bir gerçek. Kadınlar başarılı işlere imza atıyor ve sinematografi de mükemmelleşiyor olması sinemanın gelişimi açısından bir umut ışığı olarak da durmakta. Buna örnek verecek olursak, beklenmedik bir başarı ile bir anda geçen yazın en popüler filmine dönüşen Wonder Woman, sıkı kadınların sinema tarihindeki yerine yeni bir çentik atmayı başardı. Pek çok süper kahramanın aksine kadın olan ve bir anlamda süper kahraman filmlerini de yenilikçi bir bakış açısıyla güncelleyen film hiç şüphesiz Gal Gadot'nun performansıyla da değerine değer katıyordu. Sinemayı etkileyen güçlü kadın karakter rollerini de sayacak olursak ilk çırpıda akla gelenler şöyle olabilirdi: Ripley (Alien), Sarah Connor (The Terminator), Beatrix Kiddo (Kili Bill), Furiosa (Mad Max: Fury Road), Black Widow (MARVEL Sinema Dünyası), Selene (Underworld), Alice (The Resident Evil), Trinity (Matrix Üçlemesi) gibi. 


«Dünya Sinema Tarihine bir göz atacak olursak burada da karşımıza, tarihin bilinen ilk kâdın film yönetmeni, aynı zamanda 

lik kurmaca filmi çeken sihemacı olarak 

© Alice Guy Blache çikar. Sinema endüstrisinin geleneksel erkek egemen kaynakların- da ya hiç var olmamış sayılır ya da dipnotlarla geçiştirilen bir karakterdir. Resmi kayıtlara göre350 film yapmasına rağmen yine: de geleneksel erkek egemen sinema sektörüne verdiği emekler küçür eh- 

“miştir. 930 öncesinde Birleşik Amörika da ndan 26 kadın yönetmenin. olduğu R Dtanmiştr, ama yönetmen, oyuncu ve la 


“Peki.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, hayatınızın bir döneminde mutlaka izle- 
“meniz gereken filmlet neler diye sıralaya- 
« — Cak olursak bunlardan bir kaçını sizlere siralayım: 
elik bir parâritez 
Eer oda. 
yılı N 


olarak görünen ve o zamanın film yapım- iv aılığının en önemli inovasyon gücü olarak . * 


". 


Elizabeth 
(1998) 


Noth Country 
(2005) 


GOD noüRs 
Coco Before The Hours 
Chanel (2002) 

(2009) 


The Messenger: AGirl Walks 
The Story of Joan Home Alone at of Arc Night 
(2000) (2005) 


MUSTANG 


The Help 
(2011) 


Mustang 
(2015) 


Bırak ilk yaşayayım... 


Herzaman yaptığım bir olay değil ince- 
“leme yazarken bir film müziği dinlemek. 
Çünkü yazacağım yazının etkisinde değil, müziğinin etkisinde kalabiliyorum. Bu film başka arkadaşlar, bu film yapmacık değil, bu film çok doğal ve bu film ağlatır... 


AMillionaires First Love... Acıyı tarif edebilir misiniz? Acı, sizce acı olduğu için mi can yakar, yoksa acı canımızı yakan olaylar mıdır? İlk görüşte olaya hangi yönü ile baktığımız sorgulansa çok çabuk sınıfta kalacağız... Bir şemsiye altında ki umut, kafamızdan aşağı düşen soğuk yağmurlar... Bir milyonerin Ilk aşkı... 


Konuyu aslında iyi yere bağladım. 
Sadece aklımda kalan yüreğimin derinin- den gelen filmin gölgesi idi bu yazdıklarım. Ne kadar paranız olursâ olsun, ne” 


kadar insanlardan nefret ederseniz edin. “ - 


Sizi adam'edecek ve-sizi severken sizi, adam ederken çekip birden gidecek... 


Güney Kore semalarında “ Baekman-Jangja-ui cheot-sarang” adı ile anılan 
2006 yapımı bir filmdir. İki saatlik filmde 
anlatılması gerekenler yoktur. Kişilerin anlaması gereken olaylar vardır. Bu olayların baş-kahramanı,d edesinin biricik torunu “varis” Kang Jae-kyung'dur ve bencil, kendini beğenmiş, para deryasında yüzen, 


İLKA 


Tırnaklarımı kar (ŞK çiçek özü ile böyadım... 


“insanlık ayıbı bir karaktere bürünür. Filmin “başında olaylar belli değilken hareketleri, ile hefretimizi kazanmaktadır. Bu kadar züppe hareketlerde yer yer sıkılmadım. 

değil hani. 


Kang Jae-kyung'un liseyi bitirmesine aylar kalmıştır. Onsekizinçi yaş gününü. 
arkadaşları ile kutlayıp zenginliğini kutlâr- 

| ken dedesinin otelinde ortaya güzel bir 
bayan çıkar. Anlam veremeyiz kendisine. 
Film başında gördüğümüz bu bayah kimdir? Zenginliği İle övünen Kang Jae-kyung ile otelinde karşılaşır ve olaylara pek anlami veremezsiniz. Ancak o bayanın ismi Eun-Hwan' evimli kız bizi 

., derinden yaralayacal zi, bircektr e. 


Eğer böyle dandik birfilm izlemem di- * 


yorsanız lütfen okumayı bırakın. A Millionaire's First Love filminin OST albümünü - bulun ve gözlerinizi kapatın bundan sonra 


,) yaşanacak olayları kafanızdan canlandır- 


©  mayaçalışın müzik size doğrü yolu gösterecektir. Film beni 2006 yılından yola çıkarak 2018 yılında yakaladı. Ağlayan göz- 
“ lerim bir umut yakalamak istedi filmin her “ köşesinden, her yaşantısından... Her yağmur yağarken umut da içimize yağdı. © Islandık bahçelerde, sokaklarda, onların yaşadığı her yerde. 


NERİN 
KI 


Dediğim gibi Kang Jae-kyung karakteri ilk başta sizi fazlası ile sinirlendirecek. Bu da onun harika bir oyunculuk sergilediği- nin göstergesi. Yoksa biz birer Kang Jae-kyung karakterimiyiz? Bizim yaşadığı mız sorunlara, hayata, bakış açımıza, bizi değiştirmeye ön ayak olan-19 yaşında ki Eun-Hwan gibi birini mi bekliyoruz? Çok 
701... 


Eun-Hwan... Hayat ışığı ile başkaları- 


5 nin yolunu aydınlatmasına, hep bir umut 


taşımasına ne demeli? Vazgeçmeyen ve kendinin zor anlarına karşılık hep başkası diyen biri, insanlığın umudu olduğu gibi “kişilerin kötü dünyasını ne kadar değiştirecek? Toplumun daha iyi bir rol düzeyin- 
“de olması için Eun-Hwan gibileri üzmemek gerekir. 


Günde bir tane, tamam'mı? 
Sakın dozu aşma. 


Eun-Hwan'ın hikayesi neydi peki ? i Eun-Hwan neden böyledi? Neden filmin. |. 


başından beri onu gördük? Tabii ki filmin | 


detaylarını pekiştirince bütün olaylar | yerine oturuyor. Bir milyonerin ilk aşkı... 


Aptal. 
Sana dozunu aşma demiştim. 


LAWRENCE 


2017 yılında izleyicileri ve eleştirmenleri 
ikiye bölen “Anne!”(Motheri)” ilminden sonra Jennifer Lawrence bu sene içerisinde vizyona giren ilk filmi Kızıl Serçe (Red Sparrow) filmi ile Mart ayında beyaz perdede boy gösteriyor. Emekli bir CIA ajanı Jason Matthews'in üç kitaptan oluşan serisinin ilk kitabı olan Red Sparrow'dan uyarlanan film yine yazarın mesleği gibi casusluk hikâyelerini içeriyor. 


Jennifer Lawrence ile daha önce Açlık oyunları serisinde de birlikte çalışmış olan Francis Lawrence bu filmde de yönetmen koltuğuna oturmuş. Her ne kadar 4 filmde birlikte çalışmış ve soyadları aynı olsa da yönetmen ile Jennifer Lawrence'in her hangi bir kan bağı olmadığını belirtelim. 


Başrol oyuncusuna Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker ve Jeremy Irons gibi Hollywood'un ünlü oyuncularının eşlik ettiği filmin hikâyesine gelecek olursak; Rusya'da başarılı bir balerin olan Dominika Egorova Jennifer Lawrence)'n başına gelen talihsiz bir kaza sonucu baleyi bırakmak zorunda kalması sonrasında sağlık problemleri çeken annesine yardım etmek istemesi ve biraz. 
da amcasının (Matthias Schoenaerts) zorlaması üzerine çok da dâhil olmak istemediği casusluk dünyasına adım atmak zorunda kalıyor. Charlotte Ramplingiin başarılı bir şekilde hayat verdiği Matron karakterinin yönetimindeki “Serçe Okulu”'nda (Sparrow School)” eğitim alarak Ajanı Nate Nash'e (Joel Edgerton) bilgi sızdıran köstebeğin kim olduğunu bulmak için ilk görevine çıkıyor. 


Başarılı bir bale gösterisi ile başlayıp daha sonra Dominika karakterinin ajan olmak için geçirdiği sürecin ekrana iyi yansıtıldığını söyleyebiliriz fakat daha iyisi olabilir miydi dersek cevabı kesinlikle evet olurdu. 140 dakikaya varan süresi ilefilmde bir balerinden saha ajanına dönüşüm hikâyesinde bu değişimle ilgili daha fazla şey beklendiği bir gerçek fakat filmin yavaş anlatım. 
tarzından dolayı bu istek çok da önemli olmayabilir. Filmin Rusya'da geçmesi fakat tüm Rus karakterlerin Rusça yerine İngilizce konuşması ve neredeyse hiçbir Rus oyuncunun filmde yer al - maması birçok seyircinin gözüne batacaktır. 
Ayrca Amerikalı karakterlerin tamamen iyi ve yardımsever, fakat Dominika karakteri de dâhil 


tüm Rus karakterlerinin kötü olarak gösterilmesi | 


ORTAKLIĞI 


Burada balet/oyuncu Sergei Polunin için de parantez açmak isterim. 1989 Ukrayna doğumlu Sergei, 2008 yılında 19 yaşında iken İngiltere Royal Bale okulunun en genç baş dansçısı olduktan 2 sene sonra sansasyon yaratarak baleyi bıraktı. 2015 yılında Hozier'in “Take MeTo Churdn” şarkısına çektiği başarılı video klip ile gördüğümüz Sergei daha sonra “Doğu Ekspresinde Cinayet”ve“Kızıl Serçe”filmleriyle oyunculuk denemelerine başlamıştır. 


Kızıl Serçe filminin elde edeceği gişe başarısına göre serideki diğer kitapların (Palace of Trea- son ve The Kremlin Candidate) da beyaz perdeye uyarlanıp uyarlanmayacağını ileriki günlerde göreceğiz. Fakat Jennifer Lawrence'in saha ajanı 


detam Hollywood klişesi izlediğimizi gözümüze | rolüne çok yakıştığını söyleyebiliriz. 


sokuyor. 


Filme kötü imajını veren bu detayları bir kenara bırakırsak (ki hem bu detayların sıradanlaşması yüzünden hem defilmle ilgili büyük bir beklenti içerisinde olmadığım için zorlanmadım) filmin seyir zevkinin yüksek olduğu bir gerçek. Yönetmenin cinsellik ve şiddet içeren sahneleri tüm çıplaklığıyla seyirciye göstermekten çekinmediğini de belirtelim. Film, karakterlerinin yaşadığı psikolojik baskıları rahat koltuğunuzda size de yaşatmak konusunda da başanlı sayılır. Öyle ki her casus filminden beklediğimiz ve kızıl serçe filminde de geçen ters köşe olayı karakterlerin yaşadıklarını özümsemeye çalışan seyircide beklenen etkiyi yaratamıyor. filminde de geçen ters köşe olayı karakterlerin yaşadıklarını özümsemeye çalışan seyircide beklenen etkiyi yaratamıyor. 
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OYUNA DAHİL OLMAYA HAZIR MISINIZ? 
O HALDE KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN. SIKI BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ! 
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The Gelden Sinto 


SANAL GERÇEKLİK 


İÇERİSİNDE MACERA 


2045'te bir distopya. .. Wade Watts (Tye Sheridan) birbirine üst üste yerleştirilmiş römork binalardan oluşan Stacks şehrinde yaşamaktadır. Tüm bu acımasız çevreden tek kurtuluş yolu ise, teknoloji girişimcisi James Halliday (Mark Rylance) ve iş ortağı Ogden Morrow (Simon Pegg) tarafndan yaratılan popüler kültür oyunu olan OASIS'ten ibarettir. Girişimci Halliday, ölümünün ardından dengeleri alt üst edecek bir hazine avı ortaya çıkartır. Bu avı kazanan kişi yarım trilyonluk servetin sahibi olmakla kalmaz, aynı zamandatüm bu dijital dünyanın kontrolünü de elinde bulunduracaktır. Morrow'un yardımıyla oyuna dahil olan Watts, oyun içerisinde bir avatarla oyuna dahil olarak hazine avını sonlandırmak için çabalamaya başlar. 


Bu, Spielberg'ün kendi hayal dünyasında yarattığı bir sanal gerçeklikten ibaret. Kendisinin bu tarz yapımlarda tamamen bilimsel gerçekliğe önem veren biri olduğunu biliyoruz. Bu filmde de yine bilimsel gerçeklere sırtını dayayarak farklı bir proje ortaya çıkarmayı istemiş görünüyor. 


Filmin büyük bir kısmını sanal gerçeklik içerisinde geçiriyoruz. Aslında bu, son birkaç senedir gündemimizde olan muhabbetler- den biri sayılır. Neden sanal gerçeklik bir tık öteye giderek bizlere farklı bir evren sunmasın ki? Filmde tam bu mantıktan yola çıka- 


rak, içerisinde bir tutam “hazine avı” durumunu da ekleyerek güzel bir senaryo önümü çıkarıyor. Hadi itiraf edelim, hepimiz sanal gerçeklik gözlüklerini taktığımızda bu tarz bir geleceği az buçuk hayal etmişizdir. Kendimizi kandırmayalım. 


Bu noktada, Ready Player One'ın bizlere hayal ettiğimiz geleceği yakın mercekten sunduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabii bunu yaparken ekip zorlanmadı mı derseniz, buna senarist Zak Penn'in güzel bir açıklaması mevcut: “Yapımcılar her zaman bizimle aynı fikirde değildi. Teknolojiyi yanlış yorumlamamak için fazla ileri gitmekten kaçındık... 
Wade yalnız kalmış bir çocuk ve OASIS içerisinde insanlarla bir araya gelebiliyor. Bu onun için eğlencelidir. Benim içinse onun bu mutluluğunu kaybetmemesi çok önemliydi.” 


Filmin fragmanına şöyle bir göz attığımızda popüler kültürün pek çok karakterini görme imkanına sahibiz. Street Fighter karakterlerinden tutun, Harley Ouünn'e, Lara Croft'tan Freddy Krueger'a kadar kült olmuş karakterleri görebiliyoruz. Peki tüm bunlar telif sorunu yaratmıyor muydu? Elbette yaratıyor. Fakat kameranın arkasındaki isim Spielberg olunca, tüm kapıla ardına kadar açılıyor ve benzersiz bir şölen önümüze geliyor. 


> KİTABINI 


OKUYUN! 


Spielberg'ün filmi kitaptan esinlenerek uyarladığını artık hepimiz biliyo-TUZ. 


Peki kitap bizim ülkemizde 
Türkçe olarak basılmış mıydı? 


Evet, daha önce DEX Yayınları'ndan Türkçeleştirilmiş şeklde çıkmıştı. 
Fakat o zamanlar öykünün sinemaya aktarılması söz konusu olmadığın- dan, kitaba gösterilen ilgi de normal düzeydeydi, Bu nedenle de devam, baskıları çıkmayarak mevcut baskılar tükenmiş oldu. 


Devam baskıları gelmeyecek mi? 


Her sinemaya uyarlanan kitapta olduğu gibi Ready Player One'da şu sıralar tekrardan popülerliğini kamçılamış durumda. Eh bu da bir yayınevi için firsat niteliği taşıdığından mevcut kitapları eğer baskısı varsa farklı kapakla, baskısı yoksa da tekrardan basmak anlamına gelmekte. 


DEX yayınları da bu uygulamaya katılarak kitabın tekrar baskısını önümüzdeki günlerde çıkartmaya hazırlanıyor. Facebook sayfaları üzerinden yaptıkları bildiride, kitabin yeni baskısının tarih net olmamakla birlikte ileriki günlerde tekrardan raflarda yer alacağını duyurdu. 


RÖPORT. 


SİNEMA FARKLI 
VE ENTERESAN YÜZÜ 


SDİLLDERG 


Ready Player One'ın şimdiye kadar yaptığınız en zorlayıcı üç filmden biri olduğunu söylediniz. Peki neden? 
Jaws ve Er Ryan'dan sonra beni en çok Zorlayan yapım oldu. Onlardan farklı olarak bu sefer teknoloji farklı alanda meydan okumaya yöneldim. Bu yüzdenden onlarla arasında bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Yapay bir dünya yaratarak her türlü (kovalamaca, tasarım, makyaj vb) uğraşın içerisinde girerek belli bir çaba yarattım. 
Bu tarz bir film işine girerken, altından nasıl kalkacağımı da öğrenmem gerekiyordu. Ve bu da fazlasıyla deneme yanılma demektir. 


Ne gibi zorluklar ortaya çıktı? 
Günde dört ya da beş saat uyuyabiliyordum. Çünkü zamanımı ertesi gün neler yapacağımı düşünmekle geçiriyordum. 
Aslında uykularımda bile çekimlerini düşündüğüm ilk filmim diyebilirim. Ayrıca yaşadığım en tatmin edici deneyimlerden biriydi bu. 69 yaşımda ortaya koyduğum bir film oldu. Bazen oturup kendi kendime soruyorum,29 yaşımda olsaydım her şey daha kolay mi olurdu? Sanırım 29'umda ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Şuan “Bu hikayeyi ortaya çıkarmanın tam zamanı" dediğim tonla tecrübeye sahibim. 


Hikaye'de 80'ler ve 90'lara bolca gönderme mevcut. Bunu nasıl yorumluyorsun? 

Bazı filmlerim popüler kültür yelpazesinde kendine yer buldu. Ready Player One'da bu filmlerimden referans almak beni biraz tedirgin etti. Bazı hayranlarım 80'lerdeki filmlerimden bazılarını dahil etmemiş olmama biraz öfkeliler. Ancak Back to the Future gibi bazı yapımları filme dahil etmeden de duramadım. 


80'leri nasıl değerlendiriyorsunuz? 
80'ler, özellikle müzikleri ile dalga geçilesi bir on yılı içinde barındırıyor. Tüm müzik, film TV şovları ve saçmalıklarını derleyerek bir film yapacak kadar saçma şey bulabilirsiniz. 


Aslında 80'ler eşyalarının dalga geçilesi olduğunu sanmıyorum. 
Ben de eşyalarıma bu tarz seslenemem doğrusu. 80'ler yapımları, Walt Disney'den bu yana ilk kez genç izleyicilere hitap etmeye başlamıştı. Bir bakıma Rönesans sayılır. Gençler, animasyon filmlerinden daha gerçekçi filmlere doğru geçiş yaptılar. 


Bu sizin tarafınızdan başlatılan bir rönesansdı. E.T. ile ekranlara gelirken 


endişe etmiş miydiniz? 

Hiç endişe etmedim. Yedi, sekiz yaşında çocukları olan ebeveynler haricinde kimsenin izlemeyeceğini düşünüyordum. Yedi. 
yaşındaki bir çocuğun ailesini zorla getireceği bir film olarak düşünüyorduk. Çünkü kimse onlar olmadan kendi isteğiyle giderekizlemezdi. Dallas'taki Medallion Theatre'da ki ön gösterime başladığımızda ise filme dair bir şansımız olduğunu anlamış olduk. 


1982 yazında E.T ile Poltergeist baş 
başa ilerliyordu. 
Aslında Poltergeist'in E.T:den daha fazla ticari yöne sahip olacağını düşünmüştüm. 
İzleyicilerin hayran kalmak yerine korkmayı tercih edeceğini düşünüyordum. 
Fakat hata yapmış oldum. 


Hollywood'a ilk geldiğinizde beklentileriniz nelerdi? 
Beklentim, başarılı ve aranan bir yönetmen haline gelerek insanların hikayelerini anlatmamı İstemesi yönündeydi. Egolu bir şekilde konuşuyor gibi olmak istemem. 
Sadece kendi filmlerimi ortaya koyarak bir başarı elde etmek istedim. Onlara gitmekten çok, bana gelen insanlar oldu. Duel veya Sugerland'ı yapmadan önce TV yönetmenliğinde bu hayalimi görmüş oldum. 


Jaws'ın başarısı size artık kendi işlerinizi yapacakmış gibi hissettirdi mi? 

Jaws'ı yapmak gerçekten zorlayıcı olduğundan, kariyerimin sona ermek üzere olduğunu düşünmeye başlamıştım. Beni 


buresmin dışına atmaya çalışan iki büyük olay gerçekleşti. İlkinde Dick Zanuck ve David Brown stüdyonun beni kovmasını engelledi. İkincisinde ise stüdyo başkanı Sid Sheinberg müdahale ederek filme devam etmeme izin verdi. 


Bunun doğru bir hareket olduğunu nerden anladın? 
Film Cuma gecesi Rivoli tiyatrosunda gösterime girdiğinde New York'taydım. 
Albert Brooks ve film eleştirmeni Janet Maslin ile birlikte stüdyonun benim için kiraladığı limuzine binerek şehir turu attık. 
Salı günü (MCA Başkanı) Lew Wasserman beni arayarak “Başardın”dedi. 


Jaws, Close Encounters ve E.T. gibi kişisel filmler ortaya koydunuz. Ben 


ise daha çok otobiyografik filmler hazırlamanızı isterim. 

Bence her film, yönetmenin hayatından bazı parçalar taşır. Bu nedenle her film aslında kişisel bir film sayılır. Mesela Transformers, Michael Bay için kişisel bir filmdir. 
İnsanlar bunu böyle düşünmez ancak bu Michael Bay için kişisel bir yapımdır. Onun DNASI gibidir. 


En gurur duyduğunuz filmler hangileri? 
Farklı zamanlarda ortaya çıkan farklı eserlerle gurur duyuyorum çünkü onlar o dönemki beni yansıtıyorlar. Genellikle üzerinde çalıştığım her filmle gurur duyan biriyim. 


Güven krizi içerisine girdiğiniz ya- 


RÖPORTAJ 


yapımlar var mı? “Bunu başaramayacağım” dediğiniz? 

Böyle birkaç filmim mevcut. Hook'u suyun içerisinde çekiyormuş gibi hissettim. Senaryosuna güvenmedim. İlk etapta güven duyuyordum ve sonunu görebiliyordum. 
Fakat filmin geneline güvenemiyordum. Ne yaptığımı inanın bilmiyordum. Güvensizliğimi üretim gücüme güvenerek yenmeye çalıştım. Ben ne kadar güvensiz hissettiysem, set o kadar büyük ve renkli bir hale gelmeye başladı. 


> Eleştirmenler 1941 filmi hakkında ne söylüyor? 

1941'den bile gurur duyuyorum, Hook'tan ise maalesef duyamıyorum. Filmi için güzel zaman geçirdim. Hayatımın en güzel anlarındandı. Çalıştığım ekibe bayılmıştım. İlk yayınlandığında insanların tepkisi beni üzmüştü fakat yıllar geçtikçe herkes bir kült haline getirmeye başladı. O filmle birlikte inişlerim ve çıkışlarım olmaya başladı. 


Ancak “Raiders of the Lost Ark”sizi dar bir alana sokmuş oldu. 

Raiders'ı çok hızlı ve yalın biçimde ortaya çıkardım. Çok az sahne kesmiştim. Kameraya aldığım her sahne ekrana yansımış oldu. Ben de burada bir şey kanıtlamaya çalışıyordum. Jaws, Close Encounters ve 
1941 ile üç kez muazzam maliyet aşımları 
gerçekleştirdim. George Lucas “Bütçeyi asla aşamazsın"dedi. Ben de George'a bu kadar dar bir bütçeyle nasıl iyi bir film ortaya çıkarılır kanıtlamak istedim. Bu hususta beni kendi başıma bıraktı ve güzel bir deneyim geçirmiş oldum 


> The Color Purple” ve “Empire of the Sun” filmleri ilk yetişkin filmleriniz sayılır, ancak ben “The Sugarland Express”, “Jaws” ve “Close Encounters” ile büyümüş oldum. 

Sanırım hepsi yetişkin filmler. ET. bile bir yetişkin yapımı sayılır. The Color Purple ise çok ciddi ve emelden yapılmış ilk temalı filmimdi. Irkçılık ve tecavüz temelleri üzerine kuruluydu. Karanlık ve ciddi diyebiliriz. 


> Peki bu filmleri yapmadan önce Schindler'in Listesi gibi ağır bir film ortaya çıkamaz mıydı? 

Evet aynen öyle. Olgun konulu filmler yap- 


yapmadan önce Schindler'in Listesi'ni yapacak güvene sahip olamazdım. 


> Bufilmi çektiğiniz günlere geri baktığınızda aklınıza ne geliyor? 
8Aklıma direk Auschwitz-Birkenau'da çekim yaptığımız gün geliyor. Karanlık ve eksi on derece soğuk rüzgar altında üç gece aralıksız çekim yaptığımızı hatırlıyorum. Herkes koruyucu iç çamaşırlarından tutun, çizgili pijamalara kadar kalın şekilde giyinmişti. O gün herkes filmdeki sahnelerde olduğu gibi, ıssız soğuk barakalar- da birbirlerine sarılarak ısınmak zorunda kalmışlardı. Bu film sorulduğunda daima aklıma Auschwitz çekimleri geliyor. 


> Aynı yıl içerisinde Jurassic Park ve Schindler'in Listesini yaparak dikkat leri üzerine çektin. 


Sana nasıl hissettiğimi anlatayım. Schindler'in Listesini çekmeye karar verdiğimde ne kadar Holocost bir yapıya sahip olduğunu fark etmemiştim. Jurassic Park'ta ise efektlerle ne kadar boğuşacağımı daha önceden tahmin edememiş olmama kızgındım. Sırf bu yüzden dinazorlara öfke duyar hale geldim. 


> Artık kanıtlayacak bir şeyin kalmadığını hiç hissettin mi? 

Hayır, daima kanıtlayacak bir şeylerim varmış gibi hissediyorum. Schindler'in Listesi'nden sonra kanıtlayacak bir şeyim. 
yokmuş gibi hissetim, muhtemelen emekli olacaktım. Bu da emekli olmak için kötü bir film sayılmazdı. Ama daima yeni hikayeler bulmaya ihtiyaç duyuyordum. 
Her zaman hikayeleri kovalamaya devam. 
ediyorum. 


Netflix ile uzay boşluğunun en derin köşelerind 


Netflix bu sene Amerika'da 4 Şubat. 
Pazar günü yayınlanan Amerikan Futbolu finali (Super Bowl) arasında Cloverfield Paradoxu (The Cloverfield Paradox) filmine ait bir fragman yayınladı. Aynıgün | * içerisinde filmi internet platformu üzerinden seyircisine sundu. 


2008 yılında vizyona giren ve ortalama” 
bir bütçeye rağmen başarılıssayılabilecek bir sonuç çıkaran ilk Cloverfield filminden 


sonra 2016 yılında devam filmi sayılabile- 


cek"“10 Cloverfield Lane”filmi geldi. Her ne kadar “10 Cloverfield Late” filmi için devam filmi mi yoksa başka birisim benzerliği mi tartışmaları yaşanmış olsa da bu filmin de başarılı bir tablo çizmesi insanlarda devam filmi beklentisini arttırdı. 
-Sonuç olarak ).J. Abrams'ın yapımcılığında üçüncü filmin çekileceği sinyalleri gelmeye başladı. Beyaz perdeye gelmesi beklenen film stratejik bir karar sonunda (bu kararın alınmasında filmin beyaz perdede beklenen etkiyi yaratamayacağı ve bütçesini bile karşılamayacağı düşüncesi- nin ekili olduğu söyleniyor) Netflix platformunda yayınlandı. Başarılı bir reklam çalışması sonunda film Netflix üzerinden ilküç günde 3 milyona yakın izlendi. 
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Konusuna gelecek ölursak filmde, dünyadaki enerji probleminin çözülmesi için» farklı ülkelerin vatandaşı olan ve alanların- da uzman bir ekibin uzaya çıkarak bir deney gerçekleştirmeleri ve bu deney sırasın- da yaşanan bir talihsizlik sonucu başların». 
dan geçen olaylar anlatılıyor. Filmde, başarılı oyuncu Daniel Brühl'ün yanı sifa farklı yapımlardan aşina olduğumuz Gugü Mbatha-Raw, David Oyelowo, John v Ortiz, Chris 0'Dowd ve Elizabeth Debicki rol alıyorlar. 


Son dönemde Interstellar(2014), Arrival(2016) ve The Martian(2015) gibi başarılı uzay filmlerinden sonra Cloverfield serisinin yeni filminden beklentiler oldukça yüksekti. Fakat gerek senaryo açısından gerekse gözden kaçan teknik hatalardan dolayı film beklentileri karşılayamıyor. 
Özellikle yapım aşamasında uzay araştırmaları ya fizik konusunda (özellikle paralel evrenler konusu) uzman olan yetkili kişiler- den yardım alan Christopher Nolan ve Denis Villeneuve gibi yönetmenlerden sonra Cloverfield Paradox filminin yönetmeni Julius Onah'ın tembelliğe kaçtığını söyleyebiliriz. 


ezmeye ili mısınız? 


© Konu itibariyle uzayda geçen ve işlemesi zaten Zor olan paralel evrenleri teması kullanan bir filmde, seyircinin görür görmez fark edeceği hataların var olması filme olan inancı ve inandırıcılığı 


“anında yok ediyor. Bunun yanında dünya- 


da enerji ihtiyacının geldiği boyutun tam ” yansıtılamaması ve dolayısıyla deneyin 


: “ kritikliğinin seyirciye tam geçirilememesi “Yaşanan olayları benimseme konusunda 


zorluk yaşanmasına neden oluyor. Son olarak karakterlerin derinlemesine işlenmemesi ve nasıl bir motivasyon ile hareket ettiklerini görememek filme yüzeysel bir hava katıyor ve seyircinin hiçbir karakter 


” için empati kuramamasına neden oluyor. 


Cloverfield evreni yaratmak istediğini ve üç filmin ve çekilecek diğer filmlerin 


, hikâyelerinin bağlanacağını söyleyen 


yapımcı 1.1. Abrams bu başarısız girişim- den sonra seriye devam etme kararı alacak mı göreceğiz. 
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